
L’année du verre
Les Nations Unies ont proclamé 2022 
année internationale du verre dans 
l’optique de promouvoir le développe-
ment durable. Depuis près de 40 ans, 
le Village du Livre de Redu s’est attaché 
à ce concept de durabilité en donnant 
aux livres, une seconde, voire une 
troisième vie. C’est donc tout naturel-
lement qu’il s’est inscrit dans la théma-
tique du verre pour construire son 
quatrième parcours poétique (après 
Plumes et fusils en 2018, L’ivre d’eau 
en 2019 et Paroles d’art-bre en 2020-
2021). Il propose aux promeneurs 25 
petits textes, poèmes ou courts extraits 
en prose, sur le verre, plat ou galbé, 
transparent ou coloré, vitre ou vitrail, 
miroir ou bouteille. 

Les textes sont rassemblés sous le titre Souffleur de vers car le 
souffle donne sa vie au poème comme au verre. Les  poètes 
allient le feu de l’esprit au souffle vital pour donner aux mots formes 
et rythmes; l’artisan verrier ajuste son souffle dans sa canne pour 
creuser la pâte en fusion.

A vous, promeneuses, promeneurs, nous suggérons d’entrer 
dans cette expérience du souffle, de marquer le temps d’une 
respiration profonde pour vous laisser pénétrer du souffle 
poétique. Peut-être votre promenade se fera-t-elle pour un 
temps méditative.

Les textes exposés dans les rues du village ouvrent la voie 
à des rêveries sur la lumière, la transparence, la spiritualité 
qu’induit le vitrail, la fragilité et la durabilité. Une fois écrits, les 
mots si impalpables acquièrent une forme d’éternité; le verre 
si fragile soit-il, ne meurt jamais tout à fait; même brisé il est 
repris, retravaillé, reformé.
 

Petit questionnaire: Et si on prenait un vers?...

A.  Quels textes évoquent le souffle?
 * * * * *
B.  Dans quels textes est-il question de la transparence?
 * * * * *
C.  Quels poèmes font allusion au feu?
 * * * *
D.  Où sont présentes fenêtres et vitres?
 * * * * * * * * * * 
E.  Quels poèmes nous offrent un verre? Et la bouteille?
 * * * * * *
F.  Dans quels textes repère-t-on le jeu de miroir(s)?
 * *
G.  Où est-il question de vitrail?
 * *

Redu 2022

Réponses: 

Voici quelques réponses parmi les 
plus transparentes. Cependant, la 
poésie ouvre sur une rêverie qui as-
socie des images plus riches. Lisez et 
laissez-vous emporter par le rêve...

A 1-2- 14-16-19  /
 B 2-3-4-20-21  /
  C 1-2-4-9  /
  D 3-4-7-8
-10-12-15-22
-23-24  /
 E 5-6- 11-13-17-18  /
  F 13a-13b
 /  G 20-21

Poëziewandeling

Voor het derde achtereenvolgende jaar nodigt Redu Village de Livre 
en Maison de Tourisme, in samenwerking met de gemeente Libin, 
haar inwoners en bezoekers uit voor een nieuwe poëziewandeling.

In 2018 startte het project met een poëziewandeling door Redu onder de naam Plume et 
Fusils ter gelegenheid van 100 jaar Wapenstilstand met gedichten van soldaten en door een 

kunstenaar getekende portretten van de soldaat-dichters. Dit werd zo’n succes dat er in 2019 
een vervolg kwam, in aansluiting op het thema van dat jaar: ‘water’. Het project kreeg de naam 

L’Ivre d’eau. Het principe bleef hetzelfde, een poëziewandeling met gedichten
 in de twee talen en een knappe visuele vormgeving. 

Dit jaar is het thema ‘natuur’ en meer specifi ek ‘bomen’. 
De openluchttentoonstelling kreeg de naam Paroles d’Art-bre. 

Dit parcours is het resultaat van een nauwe en jarenlange 
samenwerking tussen de vereniging Redu Village du Livre, 

de gemeente Libin, l’Offi ce du Tourisme, Mudia en enkele vrijwilligers. 

Dankzij de vruchtbare wisselwerking van de beeltenissen uit het museum Mudia en 
de schat aan literatuur uit de vintage boekhandels die Redu rijk is,  zijn natuur, cultuur 

en literatuur samengesmolten tot een kunstzinnige verwerking van de gedichten en een 
vrije expressie met kunstwerken uit het Mudia.

Heb je ook een boon voor een boom?
Beantwoord dan onze vragen over de boomgedichten

A In welke gedichten horen we de stem van de boom?


B«Boom, mijn gelijke». Op welke gedichten kunnen deze woorden van toepassing zijn?


CWelke bomen worden genoemd? In welke gedichten precies?


DVogels bevolken bomen. In welke gedichten vinden we ze?


EWelke gedichten roepen de kleuren van de boom op?


FIn welk gedicht wordt de boom geassocieerd met de zonnewijzer?


Offi ce du tourisme de Libin 
061 65 66 99 – tourisme@libin.be

Facebook/tourisme.libin

Verantwoordelijke uitgever: O
ffi ce du Tourism

e de Libin – A. Laffut 

i

A 1-5-11-13-18-27 B 7-26-27
C Appelboom (2) - Linde (3-18) - Eik (5) - Kers (9) – 

Hazelaar (16) D 5-9-10-20-21-22-23-24 
E 4-10-15-16-21-26-27 F 19

Antwoorden
Hier zijn enkele van de meest voor de hand liggende 

antwoorden. Maar poëzie begint op een mijmering die 
rijkere beelden associeert 

met minder duidelijke contouren.
Dus lees verder en laat je meevoeren door de dagdroom ...

Mens en boom
Het bestaan van de mens is altijd nauw verbonden geweest 
met dat van bomen. Misschien kan er zelfs gesteld worden: 

geen boom, geen mens. Bomen zijn van levensbelang.
Bomen zorgen voor zuurstof in de wereld, hun bladerdak 
biedt bescherming tegen de zon in de zomer, het blad in 
de herfst voorziet de aarde van humus. Via hun netwerk 

wisselen de wortels onzichtbare en onhoorbare 
informatie uit. De bomen praten zonder woorden.

Het bos is de habitat van 
vele dieren waar alles in perfect evenwicht 

met elkaar resoneert, als de mens het gerust laat. 
Het bos schenkt de mens een plek van rust, wandelen, 

meditatie.
De boom als ontmoetingsplek voor geliefden, als 

aanwijzingspunt van een richting, als speelplek voor de 
kinderen, als spirituele beleving. In deze stilte zijn vele 

woorden ontstaan. Een inspiratiebron voor de verwoording 
van emoties, door schrijvers, dichters. De boom als 

inspiratie van vele kunstenaars. 

Omgeven door de prachtige bossen van de Ardennen, 
vindt u een ontmoeting van boom, woord en kunst in de 

poëziewandeling dit jaar in Redu, Paroles d’Art-bre.

Wij wensen u een inspirerende wandeling door het 
boekendorp Redu.

Jean Vanden Eeckhoudt, Le secret*, 1912

Vassily Kandinsky, 
Les Arabes*, 1909

La promenade poétique 

La promenade poétique  
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14/ Eloge du vide,  
       Andrée Chedid

15/ Winter,  
        Paul van Ostaijen

16/ A la gloire du vent,     
        Emile Verhaeren

17/ La bouteille,  
       Richard Brautigan

18/ Drinken
          Bernlef

19/ Avec ce qui  
        commence,  
       Marc Alyn

20/ Le vitrail est  
          exaltant...,  
         Marc Chagall 
21/ Le vitrail est la  
        forme la plus sau-   
       vage de l ’art...  
      Bernard Tirtiaux

22/ Quelque part, une  
         vitre se brise...,  
        Rainer-Maria Rilke

23/ Un peintre, c’est  
          quelqu’un qui  
         essuie la vitre...,  
        Christian Bobin

24/ Vingerafdrukken     
          op het venster,  
         Herman de Coninck

6/ Het water en het glas,  
       Leo Vroman

7/ Les fenêtres,  
      Jacques Brel

8/ Glas,  
       Ted van Lieshout

9/ Nuit rhénane,  
       Guillaume Apollinaire

10/ Le vitrier,  
         Stéphane Mallarmé

11/ Je t’offre un verre     
       d’eau glacée...,  
       Odilon-Jean Périer

12/ Le front aux vitres,   
       Paul Eluard

13/ Le verre d’eau,  
        Francis Ponge

13 b/ Was hat dir das   
             arme Glas getan...  
            Johan Wolfgang    
               von Goethe

1/ Au commencement   
     du verre...,  
    Bernard Tirtiaux

2/ Geschiedenis van     
       het glas,  
      Dirk van Babylon

3/ Chanson du vitrier,    
       Jacques Prévert

4/ Les fenêtres, 
        Charles Baudelaire

5/ Le verre,  
       Charles-François    
        Panard


